
Dag 2, Heiderscheid – Wattwiller 

De opdrachten: diverse foto’s moesten gezocht worden (een beeld van Patton, een Catamaran, etc) 

en we moesten 6 ongekookte eieren in een zakje meenemen, maar dan zonder een stempel.  

Het was even zoeken, maar uiteindelijk met wat hulp van Mai hadden we alle locaties gevonden en 

konden we de foto’s maken. De eieren hebben we bij een verkooppunt van een lokale boer gekocht, 

vers uit de kip. Sterker nog, we kregen foto’s te zien van de betreffende kippen. Er waren ook groene 

eieren bij, maar de kip in kwestie zag er verder gewoon uit. 

Op de camping kwam er helaas een klein probleempje opzetten. We zagen wat water/olie op de 

grille zitten en dus gingen we wat verder op zoek. Bij het openen van het koelwaterreservoir kwam 

er wat zwarte smurrie uit. Na wat onderzoek kregen wij (en diverse specialisten vanuit het 

Nederlandse missioncentre) de indruk dat het een kapotte oliekoeler moest zijn. Bellen met de 

ANWB leerde ons dat we beter geen pech in Frankijk konden krijgen, want de pechhulp daar bestaat 

uit wegslepen en naar de garage. Niet echt tof dus. Advies van de ANWB: rij naar Duitsland. Lekker 

dit, aanvullende dekking afgesloten en dan zo’n service. Maar goed……. Het idee voor morgen: rijden 

richting Duitsland en daar wellicht ADAC de ANWB bellen. 

De foto’s: 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


